
 

  MAGAZINE 

Jaargang 8 nummer 37 
Prijs € 3,50 december 2025 



Bloesemmagazine november 2025 Pagina 2 van 24 

 

  

De vereniging 

Vereniging de Bloesem is actief in Wormerveer-Noord. Wij 

zijn een gezellige, beschutte en betrokken buurtkamer voor 

jong en oud. 

Als vrijwilligersorganisatie zetten wij ons in om ‘langer thuis 

wonen’ voor ouderen mede mogelijk te maken. Dagelijks zijn 

er welzijnsactiviteiten, die door buurtbewoners/vrijwilligers 

worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

De vereniging is geheel afhankelijk van contributie van de 

leden, subsidies, giften en legaten. 

Voorzitter Jaap Andrea 

Bestuurslid Hans Scholten 

Secretaris Cobie Westra de Ruijter 

Portefeuille Welzijn Hans Boerma 

Penningmeester Wallie Peelen 

Administrateur Jan Roubos 

 

Vinkenstraat 2 info@debloesem.info 

1521 XM  Wormerveer www.debloesem.info 

Keuken: 06–24441411 Bestuur: 06-57505306 
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Van de voorzitter 

Een Magazine/Magazijn, Vol 

Er gaat veel rond in het hoofd van onderstaande. 

Vrijwilligersuitje, herdenkingsbijeenkomst voor de ons 

ontvallenen, de december-activiteiten Sint en Kerst, 

bovenop alle doorlopende activiteiten. Gelukkig kunnen we 

uit een grote hoeveelheid ervaring putten welke we af en 

toe uit het Hoofdmagazijn kunnen ophalen om er weer 

verder mee te werken en hier en daar te verbeteren. Dit 

staat allemaal in dienst van onze activiteiten binnen 

“De Bloesem”. 

Het “Welzijn van de Medemens”, dit doen we met elkaar, 

gebeurt volop en allemaal op vrijwillige basis. Door een 

flinke oproep, in en in de rondom de Bloesem gelegen 

woonwijken, zijn er weer veel nieuwe vrijwilligers 

bijgekomen. Weet u vooral welkom!!! Alle vrijwilligers-

activiteiten worden nu gelukkig gecoördineerd door Lucia en 

Christa, een geweldige stap vooruit in het hoofddoel van de 

vereniging, het “Welzijn” van elkaar. 

Tegelijkertijd hebben wij helaas ook te maken met de zeer 

ernstige situatie aangaande onze kokkin Bianca. Vanaf deze 

plaats wil ik haar in het bijzonder noemen en haar liefde en 

troost toewensen, in de voor haar ontstane situatie van een 

leven met een chronische aandoening in de arm/schouder. 

Ik realiseer mij dat Bianca met veel passie en zeer bewogen 

voor onze gasten gekookt heeft maar haar taak helaas niet 

meer kan uitvoeren. Nogmaals Bianca, bedankt voor je 

enorme inzet. 

Uit het Hoofdmagazijn kunnen we de ordners halen waarin 

de bijna 10-jarige ontwikkelingen van vereniging “De Bloesem” 

zijn opgeslagen om met voortschrijdend inzicht de 

veranderingen een plaats te geven. Ook is er vanuit de 

Gemeente Zaanstad een grote behoefte om op zes andere 
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plaatsen in de Zaanstreek onze formule toe te passen. Zo 

hebben we kortgeleden in de Wintertuin een voorlichting 

gegeven aan de huizen Parkzicht Koog a/d Zaan en Lambert 

Melisz Westzaan. Ook vanuit de gemeente Y-mond is er 

veel belangstelling en hebben we kortgeleden een delegatie 

mogen ontvangen en voorlichting gegeven. Gelukkig 

ontstaan er dus ook landelijke ontwikkelingen en is onze 

verbindende “Kok” en de welzijnsactiviteiten ook op het 

Binnenhof in Den Haag bekend geworden. 

Er is nu ook een conceptwetsvoorstel om te komen tot een 

structurele Financiering van het Welzijnsconcept in 

Nederland met de Wet DOS (Domein Overstijgend). Dus 

minder hokjes, meer hart!! Even in ’t kort, er is ontdekt dat 

alles met elkaar in verband staat. Welzijn en Zorg moeten 

onverbrekelijk met elkaar worden verbonden. Als wij langer 

zelfstandig thuis wonen is een welzijnsorganisatie zoals 

“De Bloesem” een basisvoorwaarde voor levensgeluk en 

welzijn. Daar wordt nu volop met alle betrokken partners 

verder gepraat, waaronder de Gemeente Zaanstad, een 

goede route uitgestippeld.  

Tot slot wens ik U mede namens het Bestuur, fijne feestdagen, 

een goed uiteinde en een feestelijk en gezond 2026, 

 

Met vriendelijke groet,  

Jaap Andrea, 

Voorzitter vereniging De Bloesem 
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Ritverslag duofiets Westzaan. 

De zon schijnt, de wind is gunstig en Gerrit en Hans zijn 

klaar voor een heerlijke rit op de duofiets. Ons vertrekpunt 

is de Florissant in Wormerveer. We beginnen onze tocht 

over de Vaartdijk in de richting van Westzaan, een prachtig 

traject dat ons langs het water leidt. De tocht voelt direct 

landelijk aan en we genieten van het uitzicht. 

Rechts van ons zien wij de vliegtuigen die 

de daling inzetten naar Schiphol. Al snel 

doemt de imposante Watertoren op, een 

baken in de omgeving. 

Even de tijd nemen voor een foto van 

Gerrit met op de achtergrond de 

Watertoren. 

We fietsen door de Van Allanstraat, waar 

we diverse historische boerderijen 

bewonderen. Het is net alsof de tijd hier 

heeft stilgestaan. Vlak daarna ontdekken 

we een bankje met de toepasselijke tekst “Effe uitzakke”, 

een uitnodiging die we maar al te graag aannemen. Perfect 

voor een korte pauze. 

We vervolgen onze route via de 

Overtoom naar de Veldbloemweg 

richting de sluis van Nauerna. Hier 

zien we het water bruisen en boten 

voorbij komen. We rijden aan de  

rechterzijde van de Nauernasche Vaart 

in de richting Westzaan. Links van ons 

molen de Pauw, wederom tijd om dit 

vast te leggen op de foto. Het is een 

iconische molen, goed voor een 

typisch Zaanse ansichtkaart. 
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Terwijl we verder trappen, passeren we weilanden vol 

grazende koeien en ponypaarden. Het is één en al 

bedrijvigheid op het water en langs de weg. We zien zelfs 

een Alpaca die lachend een groet brengt. Aangekomen in 

Westzaan vervolgen we onze weg via het smalle landelijke 

fietspad van de Middel. Met de polder aan weerszijden waan 

je je ver van de bewoonde wereld. Rechts van ons ligt het 

Guisveld, een uniek stukje natuur waar 

we volop genieten van de rust en de 

ruimte. 

Uiteindelijk keren we terug naar de 

Florissant in Wormerveer, waar we de 

rit eindigen. Gerrit heeft genoten en ik 

ook.  Wat een prachtige tocht. Wat zijn 

dit de ritjes om voor op te staan! 

Groetjes van Gerrit en Hans 

 

 

Aanschaf ‘Duofiets’ 

De vereniging heeft, met giften van derden, een duofiets 

aangeschaft. Hiermee wordt wekelijks door vrijwilligers 

diverse ritjes gemaakt met mensen die het fijn vinden om 

er even uit te zijn. Zij betalen hiervoor een kleine 

vergoeding voor het onderhoud en de elektriciteit voor het 

laden van de fiets. 

Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger te gaan fietsen 

of u zou graag gebruik willen maken van de mogelijkheid 

om een ritje te gaan maken, kunt u dit melden bij Christa 

Gravesteijn.  
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Kruiswoordpuzzel 
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Het winkeltje 

In 2026 vieren wij het 10 jarig bestaan van de vereniging. 

Maar in 2015 waren al verschillende mensen actief in de 

Buurtkamer met een specifieke activiteit. 

In de Buurkamer was toen al het winkeltje dat door Floris 

en Trudy Potgiesser werd beheerd. Tien jaar later is het 

winkeltje nog een actief element in de Buurtkamer. Trudy, 

Tiny en Annie verzorgen de winkelhoek, met waar nodig, 

wat extra handen. De doorloop snelheid van de artikelen is 

hoog en daardoor is er elke week wel weer wat nieuws te 

zien.  

Vanuit alle hoeken worden er mooie artikelen gebracht. Zo 

worden er ook artikelen door winkels geleverd die uit het 

assortiment gaat. Mooie kleding, maar ook sierraden en 

leuke spulletjes voor in huis. In het winkeltje kunt u het 

allemaal vinden.  

Trudy is er op maandag, dinsdag en donderdagmiddag druk 

mee. Op veel andere dagen is het Annie of Tiny die de 

honneurs waar neemt.  
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De story van Christa 

In het hart van de buurt, waar de straten vol zijn van het 

dagelijkse leven, bevindt zich een plek die op het eerste 

gezicht onopvallend lijkt. Maar wie de drempel overstapt 

van Vereniging de Bloesem, voelt onmiddellijk de warmte 

die daar heerst. Het is een warmte die niet wordt opgewekt 

door de thermostaat, maar door de 

harten van de leden. En tussen hen, als 

de onzichtbare pilaren van dit huis, de 

vrijwilligers. De toegewijde vrijwilligers 

en bewoners stoppen hun hart en ziel in 

de verenigingstuin en de planten binnen. 

Met groene vingers en onvermoeibare 

energie onderhouden zij deze plek 

waardoor het een oase van rust en kleur 

is. Hun harde werk zorgt ervoor dat de 

tuin niet alleen bloeit, maar ook een levende spiegel is van 

de zorg en aandacht die de vereniging haar leden biedt. 

Zij zijn de architecten van verbinding en de tuiniers van de 

ziel. In hun buurtkamer vinden bejaarde ouderen niet alleen 

een schuilplaats tegen de eenzaamheid, maar een plek 

waar ze tot bloei kunnen komen. Het is meer dan alleen een 

kopje thee of koffie; het is een uitnodiging om te delen, te 

luisteren en te zijn.  

De geur van vers gezette maaltijden vult de lucht, en met 

elke hap wordt een band sterker gesmeed. Het is een plek 

waar de lach schalt bij een potje sjoelen en waar 

concentratie de strijd aangaat met plezier bij een 

rummikub. Maar bovenal, het is de thuisbasis van een 

activiteit die de harten van jong en oud verovert: de bingo. 

Met de kinderbingo die een groot succes is en de bingo voor 

ouderen, brengt De Bloesem generaties samen in gedeelde 

vreugde. 
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De diepgang van de Bloesem ligt 

in de stilte tussen de activiteiten. 

In de tedere streken van een 

penseel tijdens het schilderen, 

waar herinneringen vorm krijgen 

op doek. In gelijkgestemde 

klanken van een zangavond, waar 

stemmen samen opgaan en de tijd stil lijkt te staan. En in 

de serene momenten van bezinning tijdens een sessie over 

zingeving, waar vragen over het leven met elkaar worden 

gedeeld en beantwoord. De vrijwilligers zien de 

kwetsbaarheid van de mens. De eenzaamheid die zo zwaar 

kan wegen. Maar zij beantwoorden die zwaarte met 

lichtheid, met een duofiets waarop de wind door je haar 

waait, met de beweging van yoga en fitness die het lichaam 

weer laat spreken, en met de magie van de computer die 

een venster op de wereld opent. Elk gebaar, van het 

vasthouden van een hand bij het klaverjassen tot de 

simpelheid van gezellig samen zijn, is een daad van liefde. 

Vereniging de Bloesem is meer dan een organisatie. Het is 

een familie, een toevluchtsoord, een bewijs van de kracht 

van gemeenschap. Ze bewijzen dat ware rijkdom niet wordt 

gemeten in bezit, maar in de onbetaalbare waarde van 

verbondenheid. Ze zijn de bloesems die bloeien, niet alleen 

in het voorjaar, maar het hele jaar door, en verspreiden een 

geur van hoop, vriendschap en liefde die de hele buurt vult.  

Storytelling door Christa Gravesteijn 
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Een lach en een traan in de buurtkamer 

In de warme en vertrouwde sfeer van de buurtkamer, waar 

de geur van verse koffie en koekjes de lucht vult, vind ik 

mijn plek. Hier ben ik vrijwilliger, en mijn werk gaat veel 

verder dan alleen het serveren van een kopje thee en 

andere voorkomende werkzaamheden.  

Het gaat over verbinding, over het zien van mensen en ze 

in hun waarde laten. Deze toewijding komt niet zomaar uit 

de lucht vallen; het is geworteld in een diep persoonlijke 

ervaring. Ik zag van dichtbij wat het betekent om langzaam 

te verdwijnen, te veranderen. Mijn moeder kreeg op jonge 

leeftijd alzheimer en de laatste veertien jaar van haar leven 

woonde ze op een gesloten afdeling. De laatste vier jaar 

kon ze niet meer praten. Ze was als een baby geboren en 

gestorven. Deze ervaring heeft me geleerd hoe belangrijk 

het is om er te zijn voor de mensen die kwetsbaar zijn en 

om ze te koesteren. 

Een simpele aanraking zegt soms meer dan duizend 

woorden. Een hand op mijn arm, vergezeld van een 

glimlach van tevredenheid. Dat is voor mij de mooiste 

beloning. Het herinnert me eraan dat ik ertoe doe. Het zijn 

die kleine onverwachte momenten die mijn dag en die van 

de bewoners maken. 

Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde. Sommige bewoners  

hebben extra aandacht nodig. Het is een uitdaging om ook 

hen een plekje te geven in de groep. Het gaat erom dat we 

het samen doen. Ik neem de problemen niet uit handen, 

maar moedig hen aan om samen met de anderen een 

oplossing te vinden. Dat is de essentie van de buurtkamer: 

het is een gemeenschap, geen opvang. 
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Een van de belangrijkste lessen die 

ik heb geleerd, is dat we niet te snel 

een oordeel moeten vellen. Iemand 

die iets vergeet, is niet direct 

dement. Iemand die stil is, is niet 

meteen zielig. Het vraagt geduld en 

een open hart om echt te luisteren 

en de mensen te begrijpen. Ik 

probeer altijd de bewoners in hun 

waarde te laten en nooit een 

beslissing voor hen te nemen. 

Uiteindelijk is het hun leven, en ik 

ben hier om het voor hen 

makkelijker en gezelliger te maken, 

niet om het over te nemen. 

Er wordt weleens tegen me gezegd dat ik altijd zo vrolijk 

ben. Ik grap dan altijd: "Nou, mijn man denkt daar anders 

over!" Maar de waarheid is dat ik oprecht blij wordt van de 

momenten die ik met de bewoners deel. Een lach, een 

traan, een grapje dat voor een uitbarsting van gelach zorgt. 

Het zijn deze momenten die laten zien hoe veerkrachtig en 

vol leven ze nog zijn. 

De belangrijkste regel die ik voor mezelf heb, is dat ik me in 

de mensen verplaatst. Ik probeer die persoon te zijn die ik 

zelf zou willen tegenkomen als ik zo oud ben. Dat betekent 

dat ik er echt voor hen ben, luisterend, empathisch en met 

een dosis humor. In de buurtkamer geven we niet alleen 

een gezicht aan de dag, we geven de dagen ook een 

gezicht. 

Met dank aan Sijlvia Bijland voor het delen van dit persoonlijke verhaal 

en opgetekend door Christa Gravesteijn 
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Acht redenen om vrijwilligerswerk te doen 

Of je je nu heel graag onder de mensen begeeft of juist zo 

min mogelijk sociaal contact zoekt, vrijwilligerswerk draagt 

op allerlei verschillende manieren bij aan je ontwikkeling. 

Van sociale- en persoonlijke doeleinden tot slimme 

carrièremoves: je leest hier over acht goede redenen om 

vrijwilligerswerk te doen. 

1. Zorgt voor betekenisgeving 

Als je vrijwilligerswerk doet, maak je deel uit van een groter 

geheel en voeg je een stukje zingeving aan je eigen leven 

toe. Mocht je ineens zonder werk komen te zitten, met 

pensioen gaan of een dierbare verloren zijn: door anderen 

te helpen geef je zelf weer betekenis aan je leven, win je 

mentale kracht en maak je weer deel uit van de 

maatschappij. Daarbij is de kans groot dat je hiermee ook 

je zelfvertrouwen vergoot. 

2. Helpt je nieuwe vrienden te maken 

Vrijwilligerswerk is een goede manier om nieuwe vrienden 

te maken. De kans is groot dat je veel mensen met 

verschillende achtergronden leert kennen, waardoor je in 

aanraking komt met nieuwe culturen en waardes. Je kiest 

waarschijnlijk een goed doel of organisatie die bij jouw 

normen en waarden pas. Omdat dit voor anderen ook geldt, 

kom je in aanraking met gelijkgestemden, wat de band zeer 

waarschijnlijk versterkt. 

3. Verbetert sociale vaardigheden 

Door als vrijwilliger te werken leer je nieuwe mensen leren 

kennen en verbeter je je sociale vaardigheden. Omdat je 

met andere samenwerkt en sociale vaardigheden gebruikt, 

zoals actief luisteren en relatiemanagement, krijg je de 

kans om persoonlijke en zakelijke relaties op te bouwen. Dit 

is niet alleen van waarde binnen je professionele carrière, 

maar draagt ook op persoonlijk vlak bij aan je ontwikkeling. 
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4. Leert je belangrijke vaardigheden 

De training en ervaring die je als vrijwilliger opdoet, helpt 

om nieuwe vaardigheden te leren of bestaande 

vaardigheden verder te ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld 

koffie verzorgt voor een groep, dan doe je veel ervaring op 

in voor een groep mensen spreken en communicatie.  

5. Goed voor je netwerk 

Naast het opdoen van vaardigheden en ervaring ontmoet je 

ook mensen die je verder kunnen helpen in je leven. 

6. Zorgt voor plezier 

Veel mensen gebruiken vrijwilligerswerk om hun hobby uit 

te voeren en tegelijkertijd de wereld een stukje mooier te 

maken. Als je bijvoorbeeld graag buiten bent, dan kun je 

vrijwilligerswerk doen door te tuinieren in een Bloesemtuin. 

Hierdoor doe je nieuwe creatieve ideeën op die je 

meeneemt in je verdere leven. Dit kan vervolgens ook tot 

een vrolijk gevoel leiden en dat heeft weer positief effect op 

stress, onzekerheid en onrust. Door vrijwilligerswerk te 

doen ben je in staat om een gebalanceerd leven te leiden 

en een burn-out te voorkomen. 

7. Haalt je uit je comfortzone 

Vrijwilligerswerk leidt ertoe dat je buiten je comfortzone 

stapt door het onbekende aan te gaan met mensen die je 

nog niet kent. Je komt nieuwe problemen tegen, waardoor 

je innovatieve oplossingen zal moeten bedenken die 

bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. 

8. Het staat goed op je cv 

Vrijwilligerswerk doen laat zien dat je onbaatzuchtig bent en 

ook graag iets voor anderen doet zonder hiervoor iets terug 

te verwachten. Dit is een mooie eigenschap die werkgevers 

ook graag zien, dus zorg er zeker voor dat je 

vrijwilligerswerk op je cv vermeldt. 
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Een leven geworteld in Wormerveer 

Diepgeworteld in de grond van Wormerveer, daar ligt het 

hart van een 91-jarige bewoonster van de Florissant. Haar 

appartement is niet zomaar een huis, het is gebouwd op 

haar geboortegrond. 

“Ik ben hier op mijn plek,” zegt ze met een warme glimlach. 

Het is een compact en praktisch ingedeeld huis waar ze zich 

vrij en onafhankelijk voelt, omringd door haar verleden. Als 

ze uit haar raam kijkt, ziet ze niet alleen het heden, maar 

ook de vergezichten en weilanden van haar jeugd waar ze 

urenlang speelde. Het is die verbinding met haar eigen 

geschiedenis die deze plek zo speciaal maakt 

Haar dag begint rustig om 7 uur 's 

ochtends met een ontbijt en een 

kop koffie. Daarna ruimt ze op en 

pakt ze haar breiwerk. Trots breit 

ze sokken en sjaals voor haar 

zeven kleinkinderen. Deze 

momenten van rust en creativiteit 

zijn de basis van haar dag.  

Eind van de middag is ze te vinden 

in de buurtkamer om te genieten 

van het diner. Het eten is er 

heerlijk, maar het zijn de gezellige 

tafelgenoten die haar doen terugkomen. “Ik blijf er graag 

komen,” verzekert ze. Ook fiets ik 1 keer per week op de 

duofiets en zie dan de omgeving van Wormerveer. En deze 

ritten brengen mij veel plezier en kijk er elke keer naar uit.  
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Het leven heeft haar veel geleerd. Het grootste verschil 

tussen haar jeugd en nu is volgens haar de financiële 

situatie. Bijvoorbeeld vroeger werden de sokken met gaten 

gestopt en nu vandaag de dag koop je gewoon nieuwe. Ze 

draagt nog altijd een wijze les van haar ouders met zich 

mee:  “Doe wel en zie niet om.”  

Deze woorden zijn haar kompas in het leven. 

De wijsheid die ze door de jaren heen heeft vergaard, deelt 

ze graag. Ze ziet zichzelf niet speciaal als een rolmodel 

maar hoopt dat de jongere generatie zal luisteren naar de 

wijze lessen en de levenservaring van ouderen. 

De grootste indruk in haar leven was de bevrijding in 1945. 

Ze herinnert zich nog levendig hoe tijdens de oorlog de 

kolonne met Duitse soldaten over de Wandelweg voorbij de 

school met Bijbel reden. In het glas van de lampen aan het 

plafond was hiervan een weerspiegeling te zien.  “Daar 

gaan ze weer,” fluisterden ze dan tegen elkaar. Pas veel 

later begreep ik dat er in diezelfde school tijdens de oorlog 

een geheime vluchtplek was voor het verzet. Deze geheime 

plek was via een kast in de bestuurskamer te bereiken.  

Sociale contacten zijn een grote bron van geluk voor haar. 

In de Florissant heeft ze geweldige buren gevonden die 

altijd voor haar klaarstaan. Maar de grootste vreugde in 

haar leven waren haar huwelijk en de geboorte van haar 

kinderen. Ze voelt zich nog elke dag dankbaar dat ze oma 

en overgrootmoeder heeft mogen worden. De rol van 

vrouwen is gelukkig enorm veranderd, merkt ze op. 

Vrouwen hebben nu meer zeggenschap en inspraak.  

  



Bloesemmagazine november 2025 Pagina 18 van 24 

Mijn moeder was haar grootste inspiratiebron. De woorden 

van mijn moeder na het bekendmaken van mijn verkering 

met Eize staan in mijn geheugen gegrift: 

 “Ik ben zo blij, want hij komt uit een goed nest.”  

Een moment dat mijn hart deed groeien. 

En dan is er dat moment waarop ze zich bijzonder sterk 

voelde. De oerkracht die ze voelde op de late avond toen 

iedereen al in bed lag en er brand uitbrak door kortsluiting 

in de woonkamer waar mijn zoontje van 3 maanden lag te 

slapen in zijn wieg. We hoorden een vreemd geluid dat we 

in eerste instantie niet konden thuisbrengen. We sprongen 

uit bed en samen met mijn man Eize hebben we ons gezin 

in veiligheid gebracht. Het is een moment dat haar eraan 

herinnert hoe krachtig een mens kan zijn. 

Sudoku 
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Activiteiten 

3D-kaarten maken 

Wat is er nu leuker dan een mooie 3D-kaart aan iemand 

sturen die je zelf hebt gemaakt. Dubbel plezier. Leuk voor u 

om hem te maken en leuk voor de ontvanger. Geluk kan zo 

eenvoudig zijn. Deelname € 2,50. 

Elke 4e dinsdag van de maand, van 14:00 – 16:00 uur. 

Beweeg je Fit!! 

Tijdens ‘Beweeg je Fit’ lijkt de Wintertuin wel een disco. Met 

zijn alle lekker dansen op muziek. Onder leiding van Miriam 

de Boer gaan de voetjes van de vloer. Natuurlijk zover dat 

kan. Iedereen kan en mag meedoen. 

Dinsdag van 11:00 – 11:30 uur. 

Bingo 

Laat de bingoballen maar rollen. Het is altijd een groot feest 

en erg gezellig tijdens de bingo. Tijdens de bingomiddag 

mag natuurlijk de tombola niet missen. Je hoeft het niet voor 

niets te doen, want er zijn altijd mooie prijzen. U krijgt 4 

bingokaarten voor € 5,00.  

Er is ook een tombola (6 rondes voor € 5,00) 

Elke vierde zondagmiddag van de maand (13:30 – 16:00 uur). 

Bloesemdag 

Gezellige activiteiten voor senioren met begeleiding door 

professionele vrijwilligers. Een fijne en veilige mogelijkheid 

om onder de mensen te zijn. 

Dinsdag van 10:00 – 14:00 uur. 

Creamiddag 

Gewoon iets leuks maken. Voorwerk wordt door de 

begeleiders gedaan en dan heb je snel een leuk resultaat. 

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00 

Maandag van 14:00 – 16:00 uur. 
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Fietslabyrint – Bloesem in beweging 

Je zit gewoon in een stoel en je laat je benen bewegen. 

Ondertussen fiets je door de mooiste steden en 

landschappen. Ook fietsen door Wormerveer of Zaandam 

bestaat tot de mogelijkheden. U wordt hierbij door een 

vrijwilliger begeleid. 

Maandag, dinsdag en donderdag op afspraak (zie de nieuwsbrief). 

Handwerken 

Het is zo eenvoudig. Je neemt je eigen handwerk mee en ga 

gezellig in de buurtkamer aan het werk. Tussen de steken 

door gezellig kletsen en handwerkkennis uitwisselen. Je zou 

er gewoon een sjaal voor willen gaan breien. 

Diverse ochtenden en middagen. 

Kinderbingo 

Eens in de maand is de buurtkamer ’s middags geheel 

gereserveerd voor de kinderen. Zij spelen dan onder 

bezielde leiding van vrijwilligers bingo. 

Elke 2e woensdagmiddag van de maand: 14:30 – 16:00 uur. 

Klaverjassen 

Een klassieker. De buurtkamer is meestal gevuld met een 

zevental tafels waar ontspannen en soms wat fanatiek 

wordt geklaverjast. Voor de deelname wordt een kleine 

vergoeding gevraagd (inclusief koffie/thee). 

Vrijdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur. 

Koersbal 

Op woensdag, eens in de viertiendagen, is een gezellige 

groep actief met het spel ‘koersbal’. Er zijn diverse 

hulpmiddelen aanwezig om de bal op te pakken. Daarom is 

bukken niet nodig. Een gezellig spel om met elkaar te doen. 

Woensdagmiddag (om de 14 dagen, 14:00 – 16:00 uur) 
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Koffie inloop 

Een goede mogelijkheid om prettig en gezellig de dag te 

beginnen. Voor de prijs van de koffie hoef je het niet te 

laten. Thuis is de koffie duurder. 

Elke ochtend van 9:30 tot 11:30 uur. (helaas niet in het 

weekend. Dan bent u welkom in de wintertuin.) 

Levenskunst - Gespreksgroep 

Op de 2e maandagmiddag van de maand komt een vaste 

groep bijeen om over het leven te praten. De 

gespreksgroep is gelieerd aan levenskunst-zaanstad. 

(levenskunst.net/levenskunst-zaanstad).  

2e maandagmiddag v/d maand van 14:00 tot 16:00 uur. 

(Bloesem) Lunch 

Ook tussen de middag is het gezellig tijdens de Bloesem Lunch.  

In de Buurtkamer kunt u dan genieten van een lekkere 

salade, broodje gezond, uitsmijter of wat u maar wilt.  

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12:00 tot 13:15 uur. 

Maaltijdvoorziening 

Waar vindt je nu een gelegenheid met een kok die met veel 

kunde een lekkere en afwisselende maaltijd voor je maakt 

en die vervolgens door vrijwilligers wordt opgediend? Dat 

allemaal voor € 8,50 (niet leden € 10,00). Gewoon met 

elkaar gezond en gezellig eten. Het leven is gewoon een 

feest. 

Maandag, dinsdag en donderdag. We starten om 17:00 uur 

met de maaltijd. Verzoek om te reserveren. 

Muziekmiddag 

Op zondagmiddag wordt met regelmaat een muziekmiddag 

georganiseerd. Een grote verscheidenheid van artiesten zijn 

de komende tijd langs geweest. Het is altijd erg gezellig. 

Aan de middag zijn wel kosten verbonden om de gage van 

de artiest te kunnen bekostigen. 

Zondagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. Let op de affiches. 
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Puzzelbank 

De puzzelbank bezit vele legpuzzels die u gratis kunt komen 

ruilen. U levert gewoon een aantal puzzels in die u gemaakt 

heeft en kies een aantal andere puzzels uit. Op deze manier 

blijft u genieten van de puzzels en is elke puzzel voor u een 

nieuwe ervaring. 

Dinsdag en vrijdag van 13:00 – 15:00 uur 

Rummikubben 

Voor vele spelletjes heb je meerdere mensen nodig. Dat 

geldt ook voor rummikub. Daarom komen er verschillende 

mensen naar de Buurtkamer om gezellig met elkaar te 

rummikubben. 

Donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. 

Repair Café 

Het repair café Wormerveer is twee maal per maand te gast 

in de Wintertuin. Je kunt er allerlei kapotte spullen laten 

repareren, zoals huishoudelijke apparaten, fietsen, kleding 

en speelgoed. De reparaties worden gratis uitgevoerd door 

vrijwilligers. 

1e vrijdagmiddag v.d. maand van 13:00 tot 16:00 uur. 

Schilderen 

Fijn met elkaar onder begeleiding van Theo Meser 

schilderen of tekenen. Dit kan in de ruimte die de 

Wintertuin ons biedt. Er worden mooie dingen gemaakt, 

maar het belangrijkste is dat u met elkaar gezellig bezig 

bent.  

Dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Kosten € 3,00 

Spelletjesmiddag  

Fijn met elkaar een spelletje doen. Denk aan sjoelen, 

rummikub of wat u maar wilt spelen. Gewoon ontspannen 

met elkaar een spelletje doen en gezellig kletsen. 

Dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. 
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Stoel-yoga 

De meeste van u zullen niet zo gemakkelijk meer een yoga 

poses aannemen. Daarom voor u stoel-yoga. Onder 

begeleiding van Monique Ansia komt u weer tot rust en 

worden verschillende spieren geactiveerd. Deelname: € 2,50 

Woensdagochtend 9:00 – 10:00 of van 10:30 – 11:30 uur. 

Tuinieren 

Elke dondermiddag zijn een aantal vrijwilligers actief in de 

tuin van de Amandelbloesem. Met harken, schoffels en 

andere hulpmiddelen verzorgen 

zij de tuin. Gezellig met elkaar en 

halve wegen de middag is er tijd 

voor een kopje koffie of thee. 

Heeft u ook zin om mee te doen? 

Meld u aan via 06-40235087.  

Wandelen 

Wij vertrekken elke donderdagochtend om 10 uur vanaf de 

Amandelbloesem en trekken dan Wormerveer in. Elke week 

een andere route. De ene groep loopt 45 minuten, de 

andere rond een uur. Maar daarna staat de koffie klaar in 

de Buurtkamer. Wat een gezonde gezelligheid. 

Donderdag van 10:00 – 11:00 uur. Deelname gratis. 

Winkeltje 

Achterin de zaal is het hoekje van Trudy, Tinie en Annie. 

Het winkeltje bestaat net zolang als de Buurtkamer open is. 

Is dus een vast element van de zaal. Hier kunt kleding en 

allerlei tierelantijntjes kopen. Je raakt er niet uitgekeken. 

Open als één van de dames aanwezig is. 

Zingen 

Eenmaal per maand is er op dinsdagavond een gezellige 

zangavond in de Buurtkamer. Iedereen is welkom om de 

longen door te blazen. 

Laatste dinsdagavond van de maand van 19:30 – 20:30 uur 
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Vereniging De Bloesem 

 

 

 

De vereniging is financieel geheel afhankelijk van 

contributie van de leden, subsidies, giften en legaten. 

Ondanks dat alle medewerkers vrijwilligers zijn, hebben 

wij de nodige kosten om als vereniging te kunnen 

bestaan. Naast de inboedel moet u denken aan huur, 

energie, investeringen en verzekeringen. 

Voor een deel kunnen we dit financieren uit de subsidie 

van de gemeente Zaanstad, maar het andere deel 

moeten wij zelf opbrengen uit de activiteiten die wij 

ontplooien en de bijdrage van de leden. 

Een vereniging heeft leden en deze zijn voor ons bestaan 

nodig. Wij vragen een beperkt bedrag  

(€ 5,00 per maand of € 7,50 met partner) aan onze 

leden om de vereniging te ondersteunen. 

Vindt u dat wij als vereniging goed werk doen? U kunt 

dat uitdrukken door lid te worden van onze vereniging, 

ook al maakt u geen gebruik van alle goede en gezellig 

activiteiten.  

Word lid en vul het aanmeldformulier in die u op onze 

website (www.debloesem.info) kunt vinden of in de 

Buurtkamer. 


